
Ik denk niet aan wat nog komen zou
Hoe mooi het had kunnen zijn
Ik onthou liever al ben ik in de rouw
Wat prachtig was en fijn

Dries Allaerts
echtgenoot van Fran Vandikkelen

geboren in Leuven op 19 mei 1989
en thuis in Wezemaal, omringd door zijn familie, overleden
op 10 oktober 2024.

Samen willen wij graag afscheid nemen van Dries,
in aula Eikenveld van Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent
op zaterdag 19 oktober 2024 om 10 uur.

Nadien volgt de begraving op de begraafplaats van
Rotselaar-Heikant in intieme kring.

Je kan Dries een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikestraat 2 in Herent op vrijdag 18 oktober 2024
van 18.30 tot 19.30 uur.

		

		  geliefde van
			   Fran
		
		  trotse papa van
			   Emil
			   Nore
			   Suzie

		  broer en schoonbroer van
			   Jan en Jana
			   Tine en Kris
			   Pieter en Katrien
			   Lies en Mathias

		  zoon en schoonzoon van
			   May en André
			   Wilfried
			   Johnny en Els
			 
		  liefste peter van
			   Remi en Zazou

		  toffe nonkel van al zijn neefjes en nichtjes

Met dank aan zijn huisarts Olivier Vantomme,
thuisverpleging Johan, Edith, Laura en Nina,
en aan iedereen voor de vriendschap en steun.

Liever geen bloemen maar een vrijblijvende gift
voor Kom op tegen Kanker op rekeningnummer

BE03 4886 6666 6684

Begr. PUES    016 60 15 06    condoleren: www.pues.be

Rouwadres:
Fam. Allaerts Dries p/a Begrafenissen Pues, 

Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle


