Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,
je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,
je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.

DE HEER

Erik Bonne

echtgenoot van Marie-Louise Deleu

geboren in Gent op 1 november 1956 en

overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 16 mei 2024.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen
in aula Eikenveld van Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle)
op vrijdag 24 mei 2024 om 12 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 11.40 uur.

Aansluitend volgt de begraving van de urne
op de stadsbegraafplaats van Leuven.

U kan Erik een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle)
op woensdag 22 mei 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Met dank aan dokter Bert Aertgeerts,
het team van het Wit-Gele Kruis Bertem en
het personeel van de afdeling palliatieve zorgen - UZ Leuven
voor de goede zorgen.

Dit melden u:

Marie-Louise Deleu zZijn echtgenote

Marijke Bonne en Dimitri Pootemans
Yorben

Gunther Bonne en Nancy Van Reeth
Quinten

Kenny Bonne
Juno
Jelte

Michaél Bonne en vriendin Elsie

Elke Bonne

zijn kinderen en kleinkinderen
Patrick Bonne en Tessa Andy, Tom
Nicole Bonne en Eric Isabelle, Angelique

Marc Bonne T
Rudy Bonne en Martine Wesley
Nadine Deleu Kim
Johan Deleu en Marijke
zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen
zijn neven en nichten

Hector Bonnet en Elisa Vanmarcket zijn ouders
Bertha Dekoninck en Francois zijn schoonmoeder

Mano? en Niki¥ Zijn viervoeters

Rouwadres: Erik Bonne p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Begr. PUES 016-601506 condoleren: www.pues.be



