
Als je van me houdt,
huil dan niet.

Geloof dat ik nu dicht bij de onuitputtelijke bron
van geluk en liefde ben.
                             LD

Lydia Deridder
16 maart 1962 – 24 juni 2024

Lid van de Sjaloom gebedsgemeenschap

dochter van René en Rosa Deridder - Vanhorenbeek

We vieren het leven van Ly 
op zaterdag 29 juni 2024 om 11 uur

in de Onze-Lieve-Vrouwkerk Kampenhout.


