
lieve moe, oma 
herinneringen zwermen verder rond een zilveren bloesemtak
dankjewel voor alles wat je ons gaf, 
slaap zacht onder de sterrenhemel en het loverdak

MEVROUW

Marie Rose Redant
weduwe van Louis Diels

geboren in Denderleeuw op 23 september 1929 en
rustig van ons heengegaan in Herent in wzc Betlehem op 23 juli 2024.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de 
Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk, Onze-Lieve-Vrouwplein in Herent  

op zaterdag 3 augustus 2024 om 10 uur. 
Aansluitend volgt de begraving op de begraafplaats van Herent.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Marie Rose een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikenstraat 2 in Herent na een telefonische afspraak op 016 60 15 06

en dit tot en met 31 juli 2024.

Dit melden u:

Jan Diels
 Siebe, Jeroen, Stijn en Bram
Peter en Patricia Diels - Vandekeere
 Djurre haar kinderen en kleinkinderen

Willy † en Giselle Redant - Van Wassenhove
 Dirk, Helga en Marc
Jozef † en Dina † Redant - Jong
 Herwig, Hans, Hilde en Heidi
Elise en Yves † Redant - Selfslagh
 Colette, Nicolas en Eric
Christiane en Frans † Redant - Peeters
 Johan, Bart, Geertrui, Goedele, Gijs en Klaas
Roger † en Colette Redant - Festjens
 Kris, Wouter en Stijn
Anny † en Roger † Redant - Calcoen
 Wim
Janine † en Jozef † Redant - Van Reeth
 Mieke
Herman en Lucia † Redant - Couck
 Koen en Lieve
Marc en Kristien Redant - Haegeman
 Kristel, Katrijn, Maarten, Manu en Tijs
Liliane Redant
Marie-Josée † en Maurice † Diels - Laermans
 Jan, Denise en Christiane
Jef † en Madeleine Diels - Colpaert
 Mia en Karine haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
 en hun kinderen, klein- en  achterkleinkinderen

de families Redant - De Munck, Diels - Vos
 

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel van wzc Betlehem en
haar huisarts dr. Johan Stessens.

Rouwadres: Fam. Marie Rose Redant p/a Begrafenissen Pues, 
   Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

   Begr. PUES    016 60 15 06    condoleren: www.pues.be

Maanlicht en krekels in de voornacht duren
onmatig eer men in de slaap verzinkt
onder de weerschijn slinkend langs de muren
en ‘t keerwijs binnenspoelen van de wind.

Herinneringen woekeren veelvuldig
in zwermen rond een zilveren bloesemtak.
Eén ster verspringt, de anderen staan geduldig
als lampions dwars door het loverdak.

Anton Van Wilderode


