
Als opstaan zoveel pijn doet
wil ik liever slapen gaan
Mijn ogen sluiten
het sterven laten gaan
Als het leven zo gemeen is
waarom sta ik dan vooraan
De laatste die echt dood wil
maar toch daar staan
Opstaan doet zoveel pijn
Laat me nu maar gaan

Jan Vanderheyden
weduwnaar van Suzanne Van den Brande

geboren in Leuven op 5 maart 1956 
en zachtjes ingeslapen in Blankenberge op 24 juli 2024.

Hij leeft voort in het hart en de herinnering van:

Ilse Vanderheyden en Raf Lehaen
 Seppe  zijn kinderen en kleinzoon

Jomme   zijn trouwe compagnon

Edith en Bob (†) Van den Brande - Van Reymenant, kinderen en kleinkinderen
Lydia en Alfons Van den Brande - Rentmeesters, kinderen en kleinkinderen
   zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

De families Vanderheyden en Van den Brande

Met dank aan zijn huisarts, de verplegers, de buren, de vrienden  
en ieder die hem heeft gesteund en verzorgd.

De familie neemt afscheid in intieme kring

Liever geen bloemen.
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